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DE MENSENRECHTEN 

IN HET LICHT 

VAN HET EVANGELIE

De mensenrechten zijn gedurende de laatste tiental-
len jaren een onderwerp gebleken dat even moeilijk 
te behandelen valt als het streven naar oecumene, 
de vreedzame co-existentie of de democratie. Bijna 
iedereen beroept zich op de rechten van de mens, 
spreekt er over en verdedigt ze. Dat geldt zowel 
voor individuele personen – van Pierre Emanuel 
tot Georges Marchais, wanneer we alleen nog maar 
over Frankrijk spreken – als voor allerlei soorten ge-
meenschappen; vakverenigingen, politieke partijen, 
gemeenten, landstreken, staten – om maar niet te 
spreken over godsdienstige groeperingen.

Op een paar uitzonderingen na aanvaardden alle 
soevereine staten van de wereld het Handvest van de 
Verenigde Naties van 26 juni 1945 en de Verklaring 
van de Rechten van de Mens van 10 december 1948, 
tenminste in theorie. Die teksten, die iedereen kent, 
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houden ons op zijn minst een soort morele verplich-
ting voor, mogelijk meer, maar hun juridische waarde 
is nooit unaniem aanvaard door de lidstaten. Het heeft 
misschien zijn nut om enkele zinsneden ervan in her-
innering te brengen.

Het Handvest van de Verenigde Naties zegt het 
volgende, al in de tweede alinea: “Wij, de volkeren der 
Verenigde Naties, vastbesloten … ons geloof in de grond-
rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde 
van de menselijke persoon, in de gelijkheid in rechten 
van mannen en vrouwen en van grote en kleine naties 
opnieuw te bevestigen…”. Ook artikel 1, dat de “doel-
stellingen en beginselen” omschrijft, zegt, in alinea 3, 
dat een van die doelstellingen is: “het verkrijgen van 
internationale samenwerking om de internationale 
problemen van economische sociale, culturele of hu-
manitaire aard op te lossen en om eerbied voor de men-
senrechten en de fundamentele vrijheden voor allen, 
zonder onderscheid van ras, geslacht, taal of godsdienst, 
te bevorderen en aan te moedigen”.

Om dit punt verder uit te werken is de Verklaring 
van de Rechten van de Mens opgesteld, welke op 10 
december 1948 te Parijs door de Algemene Vergade-
ring van de Verenigde Naties is aanvaard met alge-
mene stemmen min acht onthoudingen: de zes verte-
genwoordigers van het Sovjetblok, Saoedi-Arabië en 
Zuid-Afrika. De Inleiding spreekt van “de waardigheid 
eigen aan alle leden van de menselijke familie” en van 
hun “gelijke en onvervreemdbare rechten”. Zij ontleent 
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aan het Handvest het begrip “geloof in de menselijke 
grondrechten en in de waardigheid en de waarde van de 
menselijke persoon (enz.)”. Dit begrip is overgenomen 
in Helsinki, 1 augustus 1975 (Titel VII van de Slotacte, 
waar het Sovjetblok ditmaal vóór heeft gestemd).

Het feit dat dit begrip van de waardigheid en de 
waarde van de menselijke persoon blijkbaar erkend 
is door de overgrote meerderheid van de mensheid 
in de tweede helft van de twintigste eeuw zou ons,  
voor wie het Evangelie richtsnoer is, optimistisch kun-
nen maken. De strijd voor de waarde van de persoon, 
voor de rechten en de waardigheid van alle mannen 
en vrouwen en kinderen, is ter hand genomen door 
allen, gelovigen, ongelovigen, ideologen van diverse 
pluimage, in het kader van gestructureerde organi-
saties die beschikken over een wereldwijd gehoor en 
over alle soorten middelen om druk uit te oefenen. In 
één woord, hun kracht moet de onze te boven gaan. 
Wij zijn maar een minderheid, die niet over de nodige 
middelen beschikt en bovendien ook nog verdeeld is.

Welnu, de waardigheid van de menselijke persoon 
is een waarde die stamt uit het Evangelie. De mensheid 
van de twintigste eeuw zou nu dus eindelijk een be-
langrijk aspect van het Evangelie geïntegreerd hebben 
en wij, de christelijke minderheid, kunnen het aan de 
anderen overlaten de waardigheid van de persoon te 
bevorderen en de mensenrechten te verdedigen. Wij 
houden ons dan van verre bezig met het heil van de 
wereld door het verstevigen van de organisatie van 
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