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Verklarende woordenlijst en voorwoord van de vertaler

Toen ik begon met het vertalen van dit boek, groeide al snel het idee dat 
dit een boek is dat voor veel mensen nuttig kan zijn. Zoals vader Meletios 
zelf zegt: 

“Het doel van dit boek is tweeledig. Het eerste is de Twaalf Stappen van 
de Anonieme Alcoholisten te ontdekken, ze uit te leggen aan degenen die 
er misschien niet bekend mee zijn, en aan te tonen waarom de Stappen 
mensen helpen herstellen van alcoholisme (en ander verslavingsgedrag). 

Het tweede doel van dit boek is om de Twaalf Stappen op zo’n manier uit 
te lichten dat leden van de Orthodoxe Kerk er een waardevol hulpmiddel 
aan hebben voor hun eigen persoonlijke geestelijke ontwikkeling, mocht-
en ze van de Twaalf Stappen gebruik willen maken. Bovendien hoop ik 
dat leden van andere christelijke tradities ook baat zullen hebben bij dit 
boek op hun eigen geestelijke reis, hoewel veel van de besproken onder-
werpen geïllustreerd zullen worden door voorbeelden uit het leven van 
de Orthodoxe Kerk.”

Ik ben die hoop met hem gaan delen. Hoewel de lezer dus in ieder hoofd-
stuk ‘voor de orthodoxe christen’ tegen zal komen, kan ‘orthodox’ tussen 
haakjes worden gezet. 

Niettemin vereisen enkele gebruiken en begrippen van de Orthodoxe 
Kerk mogelijk wat uitleg voor leden van andere christelijke tradities. 
Hieronder een korte verklaring van de begrippen die in dit boek voor-
komen. Deze woordenlijst is dus bij lange na niet volledig! 

Sacramenten (of Mysteriën) 

De Orthodoxe Kerk kent een aantal sacramenten, of mysteriën. Hoewel 
er vaak zeven worden genoemd, zijn dat niet de enige mysteriën. In dit 
boek worden er drie genoemd:
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Biecht – of Mysterie van Verzoening. Door aan God, met de biechtvader 
(priester) als getuige, zonden te bekennen, worden ze ons niet alleen 
vergeven, maar wordt de relatie met God hersteld.

Communie – Brood en wijn worden door de kracht van de Heilige Geest 
het lichaam en bloed van Christus, en worden door de gelovigen die zich 
daarop hebben voorbereid, 	 geconsumeerd.

Myronzalving – door de zalving met het myron (olie, bereid met kru-
iden) ontvangt de dopeling de gaven van de Heilige Geest. 

Vasten en vastenperioden: De Orthodoxe Kerk kent vier grote vastenpe-
rioden, naast de normale vastendagen op woensdag en vrijdag. Deze zijn 
de Apostelvasten in juni, de vasten voor het Ontslapen van de Moeder 
Gods in augustus, de vasten voor Kerst en de Grote Vasten voor Pasen.

Vespers, Orthros (Metten), vigilie: gedurende de dag worden verschil-
lende diensten gevierd. Meestal begint de dag met de Metten (Orthros) 
in de ochtend, Vespers aan het eind van de middag of vroeg in de avond. 
Een vigilie kan kort duren, maar kan ook de hele nacht doorgaan. 

Goddelijke Liturgie: De voornaamste aanbiddingsdienst van de Kerk. 
In het Westen wordt het vaak ‘eucharistie’ genoemd. 

Epiclesis: het gebed waarin de priester de Vader smeekt de Heilige Geest 
te zenden, zodat het brood en de wijn het lichaam en bloed van Christus 
worden.

Prothesis (Kelk, Diskos): zowel de tafel als de dienst vlak voor de Litur-
gie waarin het brood en de wijn voor de communie worden voorbereid. 
De Kelk bevat de wijn. De diskos is een schaal op een voet, waarop het 
brood wordt neergelegd.
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Litanie: smeekgebed. Binnen de Orthodoxe Kerk bestaan er een groot 
aantal verschillende smeekgebeden. Een aantal worden er gebeden ti-
jdens de Goddelijke Liturgie, maar er zijn ook litanieën voor speciale 
gelegenheden. 

Doxologie: Een Doxologie is een lofzang en bezingt Gods heerlijkheid. 
Er is een kleine en grote Doxologie, de kleine korter dan de grote.

Liturgische boeken: De boeken die nodig zijn voor de diensten.

Epitrachiel/epitrachelion: kledingstuk dat het ambt van de drager 
duidelijk maakt. Het is het teken van priesterschap en wordt bij elke 
functie van het priesterschap gedragen. Het lijkt op het Westerse pries-
terstola en wordt om de hals gedragen.

Geestelijkheid: lezers, diakenen, priesters, bisschoppen. Priesters en 
diakenen worden bij de diensten ondersteunt door altaardienaren. 

Ikonostase: wand met iconen en drie deuren tussen de altaarruimte en 
het schip van de kerk.

Zondag van de Orthodoxie: De eerste zondag van de Grote Vasten, wa-
arop wordt gevierd dat na het zevende concilie de iconen weer hun plaats 
in de kerk en het geloofsleven van de christenen terugkregen.

Filokalia: verzameling geschriften die vooral handelen over de deugden 
en het geestelijk leven in een klooster. 
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VOORWOORD

Ik ben oprecht dankbaar dat ik de gelegenheid krijg dit boek van Vader 
Meletios, die al meer dan dertig jaar een dierbare vriend van me is, aan te 
bevelen. Het heeft me veel geleerd over de Gemeenschap van Anonieme 
Alcoholisten — waar ik persoonlijk nooit mee in contact ben gekomen — 
en ook veel over mezelf. Voor zover ik weet, is dit de eerste keer dat een 
boek van dit soort door een orthodoxe priester is geschreven.

Vader Meletios geeft een overtuigend antwoord op een veel voorko-
mende vraag. Kan een orthodoxe christen, wordt er gevraagd, hulp zoe-
ken bij AA en tegelijkertijd nog steeds volledig loyaal zijn aan de Kerk? 
Moeten we ons vertrouwen niet stellen op de Sacramenten van biecht, 
oliezalving en de Heilige Communie, en het advies en gebed van onze 
geestelijke vader? Waarom elders hulp zoeken? Is dit een teken van een 
gebrek aan geloof?

Hierop antwoordt Vader Meletios – en ik ben het met hem eens – 
dat lidmaatschap van AA op geen enkele manier het lidmaatschap van 
de Kerk ondermijnt of tegenspreekt. Simpel gezegd: de twee zijn geen 
rivalen, voeren geen competitiestrijd, want AA beweert op geen enkele 
manier een kerk of religie te zijn. De Twaalf Stappen, zoals Vader Me-
letios benadrukt, “zullen nooit de Evangeliën als de roep van Christus 
vervangen.” De bijeenkomsten van AA zijn geen vervanging voor de 
deelname aan de sacramentele aanbidding van de Kerk. 

Lidmaatschap van AA maakt ons niet minder orthodox, minder ka-
tholiek of minder wat-dan-ook. Wat AA kan doen — en wat het al voor 
talloze gelovige christenen heeft gedaan — is hen in staat stellen in geloof 
te leven en de kracht van de Sacramenten te ervaren op een manier die 
ze nooit voor mogelijk hadden gehouden. Want keer op keer hebben 
duizenden, zelfs miljoenen, die zich tot AA hebben gewend, dit ervaren: 
het werkt.
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De kenmerkende samensmelting van spiritualiteit en praktijk is bij-
zonder succesvol gebleken in de moderne wereld. Maar de regels van AA, 
hoewel eenvoudig, zijn zeker niet makkelijk.

Vader Meletios wijst op verschillende punten van overeenkomst tus-
sen AA en de orthodoxe traditie. Voor mijzelf sprongen drie dingen er 
met name uit die AA gemeenschappelijk heeft met een boek waaraan ik 
duizenden uren als vertaler heb gewijd: de Filokalia. Beiden zeggen ze, 
elk op hun eigen manier, tegen ons:

1. Leef in het nu. ‘Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik 
U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het 
de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!’ (2 Korinthe 
6:2). We kunnen alleen op dit moment beslissingen nemen, we kunnen 
God alleen ontmoeten in het nu. Zoals leden van AA benadrukken: “Eén 
dag tegelijk.”

2. Niemand wordt in zijn eentje gered. Leg daarom de leugen af en 
spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van 
elkaar. (Efeze 4:25) Waar de Filokalia het meer heeft over geestelijk va-
der- en moederschap, is de Gemeenschap van AA gebaseerd op spiritueel 
broeder- en zusterschap. Maar het onderliggende principe is hetzelfde: in 
de woorden van Vader Meletios: “Actie vraagt om interactie.” We worden 
genezen door onze ervaringen met elkaar te delen, en door naar elkaar 
te luisteren.

3. We vertrouwen op een Macht die groter is dan onszelf. ‘Ik ben 
de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen’ (Johannes 15:5). Er zijn weinig 
of geen uitspraken van Christus die de Filokalia vaker aanhaalt dan deze. 
Bij elke menselijke situatie die zich voordoet, zeggen we tegen onszelf, 
in de woorden van Vader Meletios: “Ik kan het niet, God kan het, en ik 
laat het Hem doen.” Net als de orthodoxe theologie denkt AA in termen 
van synergeia, de creatieve samenwerking tussen goddelijke genade en 
menselijke vrijheid. Wat God doet is oneindig groter dan wat wij doen, 
maar de actieve meewerking van onze vrije wil is eveneens essentieel. 
Want, zo brengt Vader Meletios ons in herinnering, bekering (net als 
vergeving) is geen gevoel, maar een beslissing.

Dit is een boek dat ook velen, die voor zover zij weten zelf geen alco-
holist zijn, zal helpen. Want er zijn talloze vormen van verslaving naast 
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de verslaving aan alcohol, en wie van ons kan beweren volledig vrij te zijn 
van alle neiging tot verslaving? Dit is een nederig en realistisch boek, vol 
hoop, dat getuigt van het immense geduld en genade van God. Laat ons 
het in een geest van nederigheid en zelfonderzoek lezen, dan zal het tot 
onze harten en onze wil spreken. 

Bisschop Kallistos van Diokleia

Heilig Klooster van de Heilige Johannes 
de Theoloog, Patmos
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De Heilige Pantaleimon

De Kerk is een ziekenhuis, de Sacramenten zijn het medicijn, en de heili-
gen die deelnemen aan het leven van Christus zijn de dokters. De Heilige 
Pantaleimon, een bekende heilige met gave van genezing, is door de eeuwen 
heen het instrument geweest van genezing voor talloze mannen en vrouwen.

Heilige martelaar en arts Panteleimon,
bid tot de barmhartige God opdat Hij vergeving van zonden moge schen-
ken aan onze zielen.
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INTRODUCTIE

DE TWAALF STAPPEN EN WAAR ZE 

VOOR GEBRUIKT WORDEN.

Het doel van dit boek is tweeledig. Het eerste is de Twaalf Stappen van de 
Anonieme Alcoholisten te ontdekken, ze uit te leggen aan degenen die 
er misschien niet bekend mee zijn, en aan te tonen waarom de Stappen 
mensen helpen herstellen van alcoholisme (en ander verslavingsgedrag). 

Het tweede doel van dit boek is om de Twaalf Stappen op zo’n manier 
uit te lichten dat leden van de Orthodoxe Kerk er een waardevol hulp-
middel aan hebben voor hun eigen persoonlijke geestelijke ontwikkeling, 
mochten ze van de Twaalf Stappen gebruik willen maken. Bovendien 
hoop ik dat leden van andere christelijke tradities op hun eigen geestelijke 
reis ook baat zullen hebben bij dit boek, hoewel veel van de besproken 
onderwerpen geïllustreerd zullen worden door voorbeelden uit het leven 
binnen de Orthodoxe Kerk.

* * *

Er zijn veel mensen die iemand kennen, of over iemand gehoord hebben, 
die deel uitmaakt van de Gemeenschap van de Anonieme Alcoholisten of 
een van de vele andere groepen die de Twaalf Stappen van de Anonieme 
Alcoholisten1 als basis gebruiken om aan hun herstel te werken. Toe-

1  De originele tekst van de Twaalf Stappen staat op pp. 19-20. Een iets aangepaste 
versie van de Stappen, die in alle omstandigheden gebruikt kan worden, is opgenomen 
als Appendix A, p. 205
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schouwers die getuige zijn van de worsteling en overwinningen van de 
herstellende persoon, vragen zich misschien af wat die persoon nu ei-
genlijk probeert te doen. Bovendien hebben veel mensen wel eens van 
de Twaalf Stappen gehoord maar weten ze niet wat ze inhouden, zoals 
ook veel mensen de Tien Geboden onderschrijven zonder echt te weten 
wat die Tien Geboden dan wel precies zijn.

Dit boek probeert het hele proces van herstel van verslaving in termen 
te vatten die leden van de Orthodoxe Kerk en leden van andere religieuze 
tradities bekend moeten voorkomen. Bovendien is dit boek ook bedoeld 
als informatiebron voor de geestelijkheid, voor mensen in de zorg en voor 
andere geïnteresseerde vrienden en familieleden die wel graag willen 
weten wat de Twaalf Stappen zijn, maar niet direct deel uit willen maken 
van een of meer groepen die ze doorlopen.

Experts uit verschillende richtingen2 zijn van mening dat het doorlo-
pen van de Twaalf Stappen het beste is dat mensen, die verslaafd zijn aan 
een bepaald middel of bepaald gedrag, kunnen doen. De Twaalf Stappen 
bieden de grootste kans op herstel. Zulke mensen hebben er baat bij dat 
er anderen om hen heen staan die op zijn minst begrijpen waarom ze 
doen wat ze doen. 

Alcoholisten zijn verslaafd aan alcohol en hun toestand is voor hun 
omgeving meestal overduidelijk. Anderen zijn verslaafd aan andere sub-
stanties, en weer anderen zijn verslaafd aan gevaarlijk of asociaal gedrag. 
Hoewel sommige verslavingen moeilijk te herkennen zijn, kan elk ervan 
net zo gevaarlijk worden als alcoholisme in zijn ergste vorm.

Verslaving, of dat nu aan een middel of een gedraging is, is zo’n veel 
voorkomend fenomeen geworden in onze moderne wereld, dat het vaak 
nodig is om dat eerst onder controle te krijgen, voordat er met andere, 
meer traditionele vormen van geestelijk onderricht kan worden gestart. 
Bij mensen die aan een manisch-depressieve stoornis lijden, moeten 
eerst hun stemmingswisselingen gestabiliseerd worden, voordat ande-
re behandelingen enig nut zullen hebben. Op precies dezelfde manier 
moeten verslaafden eerst met hun verslaving aan de gang, voordat ze 
iets hebben aan andere, traditionele methoden voor geestelijke groei. 

2  Stichting Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) heeft een schat aan 
informatie en cijfers over verslaving en verslavingszorg. 
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Sterker nog, traditionele vormen van geestelijke bemoediging zijn bij 
verslaafden en alcoholisten meestal zinloos, en kunnen zelfs meer 
kwaad doen dan goed.

Het is goed mogelijk dat elk levend mens, vooral degenen die in rela-
tieve luxe leven, op de een of andere manier verslaafd is. Het zou, in ieder 
geval in theorie, wel eens heel gunstig kunnen zijn als zoveel mogelijk 
mensen tenminste een basiskennis van de Twaalf Stappen hebben, en 
weten hoe ze werken.

Tot nog niet zo lang geleden waren de thuislanden van de Orthodoxe 
Kerk Griekenland, het Midden-Oosten en verder. Haar invloed bleef 
vooral tot die landen beperkt. De Twaalf Stappen, daarentegen, zijn het 
resultaat van een Amerikaanse spirituele cultuur, een cultuur die boven-
dien protestants was. desalniettemin blijken bij nauwkeurig vergelijken 
die twee tradities veel met elkaar gemeen te hebben. Omdat de Kerk en 
de Anonieme Alcoholisten (AA) elkaar op geen enkele manier bijten, 
hoop ik dat de lezer niet alleen meer leert over dit belangrijke aspect 
van onze moderne samenleving, maar dat deze ook zijn of haar eigen 
religieuze traditie beter gaat begrijpen. Het is mogelijk dat zelfs wanneer 
iemand slechts een vluchtige blik op de Stappen werpt, dit genoeg kan 
zijn om die persoon aan te moedigen het orthodoxe geloof bewuster en 
duidelijker te leven.

Bovendien hoop ik aan te tonen dat, aangezien elk van de Twaalf 
Stappen iets gemeen heeft met het gedachtegoed, de ervaring, de Schrift 
en het gebedsleven van de Orthodoxe Kerk, orthodoxe christenen deze 
Stappen heel goed kunnen integreren in hun eigen leven om tot een 
diepere spirituele ervaring te komen. 

Vanwege het doel van dit boek worden de thema’s binnen de Twaalf 
Stappen relatief los van hun ontwikkelingsgeschiedenis gebruikt.3 Dege-
nen die graag meer willen weten over het gedachtegoed achter de Stappen 
kunnen het beste gebruik maken van de twee belangrijkste commentaren 
die door hun auteur geschreven zijn. De eerste in hoofdstukken 5, 6, en 7 

3  Een uitgebreid en gebalanceerd verslag van de geschiedenis van de Anonieme 
Alcoholisten is geschreven door Ernest Kurtz, A.A. The Story, Harper/Hazelden, 
1988. Dit boek is eerder uitgegeven onder de intrigerende titel Not-God: A History of 
Alcoholics Anonymous.
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van Anonieme alcoholisten (dat al heel snel in de geschiedenis van de AA 
de bijnaam ‘Het grote boek’ heeft gekregen) en de andere in de eerste helft 
van het boek Twaalf stappen en twaalf tradities (vaak ‘Twaalf en twaalf ’ 
genoemd). Beiden zijn geschreven door een van de oprichters van de 
Anonieme Alcoholisten, binnen de AA bekend als Bill W. 

Mocht iemand bij het lezen van dit boek denken dat hij mogelijk al-
coholist is, of bang zijn dat hij dat mogelijk zou kunnen zijn, is zijn beste 
kans op herstel dit boek neer te leggen en zo snel mogelijk contact op 
te nemen met een plaatselijke AA-groep. Een alcoholist heeft de Twaalf 
Stappen nodig, maar hij4 heeft ze nodig binnen de context van de AA. 
Heel weinig mensen krijgen het voor elkaar nuchter te worden door enkel 
over alcoholisme en de Stappen te lezen. Herstel vraagt om actie, en actie 
vraagt om interactie met anderen. Intellectuele kennis leidt in het beste 
geval tot slechts heel beperkt herstel.

* * *

Toen eenmaal gebleken was dat de Twaalf Stappen van vitaal belang 
waren voor het herstel van honderdduizenden alcoholisten, werden ze 
langzaamaan aangepast voor gebruik door andere groepen mensen die 
een strijd voerden tegen andere verslavingen (bijvoorbeeld Anonieme 
Drugsverslaafden of Anonieme Cocaïneverslaafden), medeafhankeli-
jkheid (Al-Anon of Alateen), destructief gedrag (Anonieme Gokkers 
of Anonieme Overeters), of gedrag dat gevaarlijk uit balans is geraakt 
(Anonieme Seksverslaafden en anderen). In de loop van de tijd hebben 
bijna al deze Gemeenschappen, onafhankelijk van elkaar, hun eigen 
‘Grote Boek’ (en soms ook hun eigen Twaalf en Twaalf) geschreven, 
waarin ze beschreven hoe de leden van die specifieke gemeenschap de 
Twaalf Stappen als spiritueel wapen gebruikten in hun leven, bij om 
het even welke moeilijkheden ze ook ervoeren.

Aangezien de Twaalf Stappen met succes zijn aangepast aan ook ande-
re situaties dan alcoholisme, is het heel goed mogelijk dat ze in een nog 
bredere context gebruikt kunnen worden, en dat ze inderdaad kunnen 

4  Ik heb ervoor gekozen om in het algemeen ‘hij’ te gebruiken voor de drinkende 
alcoholist, gewoon omdat het eenvoudiger is.
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worden gebruikt door iedereen die zijn of haar geestelijke leven naar een 
hoger niveau wilt tillen.

In dit boek wordt elke Stap tot in detail nagelopen, en vergeleken met 
verhalen en thema’s in de Evangeliën en andere delen van de Heilige 
Schrift. Ook voorbeelden uit het gebedsleven van de Orthodoxe Kerk 
komen naar voren, om te laten zien hoe elk van de Stappen weerspiegelt 
wordt in het leven van de orthodoxe christen.
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