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Archimandriet

Arsenios Kotsopoulos

Citaten uit zijn boeken De perfecte timing van Christus en Ver-
rassingen van de Genade:

De heilige Porfirios zei: “Wanneer je alles en iedereen
liefhebt en jezelf overlevert aan Christus en je van binnen
alle gevoelens tot rust laat komen, dan kun je zelfs kanker
tot stilstand brengen. Ik lijd al tien jaar aan kanker aan de
hypofyse, maar ik zal niet sterven aan kanker, want al vanaf
mijn kinderjaren vroeg ik aan Christus om samen met hem te
lijden. Ik wilde boven alles naar Hem verlangen in mijn pijn.
En kijk, nu heeft Hij het me gegeven. Ere zij God!”

Wat een woorden, mijn God! Hoeveel liefde, verlangen,
verering van de Beminde. Dit is de manier om alles binnen in
je tot rust te brengen. Alle passies en zwakheden, alle geeste-
lijke en lichamelijke verlangens. Dit is hoe de Tegenstander
zal stoppen met ons bestaan overhoop te schoppen, zolang
we maar vasten, waken, bidden en werken van barmhartig-
heid doen. Houd van alles en van iedereen. Geef je over aan
de liefde van Christus. Dit is het geheim! Wat is het allemaal
waard? Moeten we ons losschudden van moeilijkheden om
verslaafd te raken aan genot, of moeten we dankbaar zijn
in onze gevangenissen om onze vrijheid te kunnen voelen?

Godsdienstvrijheid en de scheiding van Kerk en staat zijn
voornamelijk het werk van Constantijn de Grote en eerste
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regel van onze Kerk. De Orthodoxe Kerk ondersteunt de
vrije wil van de mens. Een mens moet willen om iets te doen.
En herinner je je vader Porfirios die zei: “Nou, ik spreek met
niemand over Christus als hij dat niet wil, als hij mij er niet
om vraagt.” Dat zei hij niet uit eigenbelang, maar uit respect
voor de vrijheid van anderen. “Ik bid voor hen, ik doe zelfs
nog wonderen voor hen, maar ik spreek niet met hen. Ik wil
dat hun ziel zich opent en dat ze mij ernaar vragen.”

Een andere keer vertelde hij wie de echte ijverige is: “Kijk,
de ijverige is niet hij die alles kapotmaakt, maar juist hij die
heel veel van onze Christus houdt. En wanneer de ziel het
lichaam verlaat, dan overstijgt hij Engelen, Heiligen en de-
monen, alles, en hij kleeft aan en wordt één met Christus.”
Hoe mooi!

En tegen iemand anders die een behoorlijk ernstig pro-
bleem had en ging huilen, zei hij, omdat het probleem on-
oplosbaar leek: “Luister, mijn kind, God heeft je een kleine
beproeving, een kleine moeilijkheid, een klein probleem
toevertrouwd. En jij, in plaats van blij te zijn met wat Hjj je
heeft toevertrouwd, gaat bij de pakken neerzitten en treurt?
Zeg: ‘Mijn Christus, moge het gezegend zijn!’ Aangezien U dit
hebt gekozen, heeft mijn zwakheid dit bepaald en U verdraagt
het, gezegend zij het. En bedankt, mijn God.”

Ik herinner me wat de gezegende vader Porfirios zei te-
gen een groep kinderen die bij hem waren: “Kijk, degenen
die je komen vertellen wat ze hebben, houd ze niet tegen,
ga niet met ze in discussie, maar geef ze de moed om je alles
te vertellen! En vertel zelf niets... Het is genoeg dat ze het je
hebben verteld.”

Vader Porfirios zei ook: “Al wie rechtopstaand het Nieu-
we Testament leest en vooral de Evangelién, die doet tegelij-
kertijd een eredienst, die bidt en bestudeert de Schriften en al
het andere mooie. En dikwijls zonder het zelf te weten.” Zo
zei vader Porfirios ook: “Nou, het zijn niet allemaal moorde-
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naars, niet allemaal rotzakken die misdaden begaan, maar het
zijn ongebonden mensen, ze strijden niet, ze biechten niet,
ze hebben geen berouw, ze bidden niet, ze proberen het niet.
Het zijn goede zielen, maar ze blijven zoals ze zijn, ontwor-
telde wijnstokken, zoals de populaire uitdrukking zegt. En
het kwaad vangt ze op en tilt ze op. En het zorgt ervoor dat
ze moorden begaan en nog veel meer, en dan, na een tijdje,
krijgen ze er spijt van, raken ze van streek, lijden ze, hebben
ze het gevoel dat ze in de hel zijn.”

Vader Porfirios zei over onze nationale dichter (Home-
rus): “Kijk, mijn kind, hij die door God bezield was, wat voor
niveau hij bereikt heeft? Alle anderen bleven ver daaronder.
De oude dichter Euripides, de filosoof die van het toneel
uitgesloten werd, wat zei hij? ‘Gelukkig de mens die van de
geschiedenis geleerd heeft.” Vader Porfirios vulde dit aan:
“Mijn kind, de geschiedenis is heilig, de Byzantijnse geschie-
denis, maar vooral de geschiedenis van de Turkse bezetting,
die voor ons de Goede Vrijdag voor ons volk was.”

Basilios de Grote heeft ooit eens gezegd: “Anderen leren
niet van onze woorden, maar van ons voorbeeld, vooral de
jongeren, die niet doen wat we zeggen, maar die doen wat
wijzelf ook doen. Laten we daarom niet proberen andere
mensen met woorden te dwingen. Als je iemand uitscheldt
die iets fout gedaan heeft, wat zal hij dan doen? Niet alleen
zal hij niet naar je luisteren, maar hij zal zich ook proberen
te verdedigen en aan te tonen dat je geen gelijk hebt. Boven
alles zal zijn hart zich voor je sluiten. Maar als je hem met
rust laat en niet op hem scheldt of hem probeert te dwingen,
dan wordt zijn hart week, jullie worden vrienden, langzaam
maar zeker zal hij dicht bij je komen en uiteindelijk die din-
gen zeggen die jij tegen hem gezegd zou hebben. Laten we
daarom vooral tot God die dingen zeggen, die we eigenlijk te-
gen andere mensen zouden willen zeggen. We willen dat een
mens verandert, dat hij berouw heeft en inkeer, laten we dat
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daarom tot God zeggen en hem liefhebben. Laten we geduld
hebben en geduld, zoals de ouden zeiden, overwint alles.”

Ik herinner me dat vader Porfirios een keer met de auto
op weg ging, een kennis zat achter het stuur, toen ze bij een
verkeersbord kwamen die een gevaarlijke bocht aangaf. Toen
zei hij: “Stop, mijn zoon, laat ik hier God loven en bidden,
want hier zijn veel auto’s naar beneden gestort. De duivel
is hier komen staan en heeft ze uit de bocht gegooid. Het is
niet alleen de schuld van de mens of van zijn snelheid.” Vader
Porfirios zei eens: “Laat de mensen maar praten. Het is niet
nodig dat je ze raad geeft of verwijten maakt. Later, als er een
vriendelijk en geschikt woord in je opkomt, zeg het op dat
moment. Zeg ook een gebed voor ze, of ze er nu om vragen,
of juist niet.”

Er bestaat een beroemd gesprek tussen de Heilige Silou-
an de Athoniet en de Heilige Nikolaos Velimirovitsj, toen
deze laatste verbleef in het Russische klooster van de Heilige
Panteleimon op de Heilige Berg, in de laatste decennia van
de vorige eeuw. Vader Silouan voerde de bisschop in in de
wereld van het geestelijke gebed. Op een keer vroeg vader
Nikolaos: “Vader Silouan, wordt uw geest en uw gebed niet
verstoord door de vele mensen hier? Zou het niet beter voor
u zijn om te gaan wonen in een asketerion in Karoulia zoals
vader Artemios of te gaan leven in een eenzame grot zoals
Vader Gorgonios?” Vader Silouan antwoordde: “Ik leef al in
een grot. Mijn lichaam is de grot van mijn ziel. En mijn ziel is
de grot van de Heilige Geest. Ik houd van het volk Gods en ik
dien het zonder uit mijn grot te komen.” Ook Nikolaos schiep
deze verborgen grot in zichzelf, zodat hij niet verstoord zou
worden door de onrust van de wereld.

Laten we tot slot kijken naar wat de Heilige Porfirios,
die zich het liefst wilde opsluiten in een Kerk om de Heer te
aanbidden, zei tot de inwoners van Achladeri in Evvia. Zijj
waren wantrouwend geworden toen hij hen vroeg of hij zich
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mocht vestigen in de Kerk van de Heilige Antonios in de om-
geving van hun dorp en wilden hem wegjagen. Alleen al uit
zijn woorden kunnen we begrijpen hoe groot zijn liefde was:
“Kind, op deze plek hielden je grootouders heel veel van me,
ze biechtten bij me en ik legde ze te ruste op het kerkhof van
de heilige Charalambos en nu wil je me wegjagen uit Agios

Antonios? Geeft niet, ik ben niet bedroefd, maar ik wil je
zeggen: ik hou van je, ik ben niet verbitterd, ik zal weggaan,
ik zou niet willen dat je bedroefd was.”
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In een wereld die steeds meer wordt gekenmerkt door
onrust, verwarring en geestelijke dorheid, wijst dit boek
een andere weg. De Heilige Porfirios van Kafsokalivia en
zijn geestelijk kind vader Daniél Gouvalis is een lietdevol en
diepgaand getuigenis van levende heiligheid binnen de
Orthodoxe Kerk.

Aan de hand van levensbeschrijvingen, persoonlijke
herinneringen en talrijke getuigenissen ontvouwt zich het
beeld van twee nederige dienaren van God, die door gebed,
ascese en onvoorwaardelijke liefde talloze mensen hebben
genezen — naar ziel en lichaam. Hun woorden en stilte, hun
onderscheiding en respect voor de vrijheid van de ander,
maken dit boek tot een geestelijk kompas voor onze tijd.

Dit werk is geschreven voor zoekenden, lijdenden en twij-
felaars, maar ook voor ieder die verlangt naar innerlijke
rust en waarheid. Het nodigt de lezer uit om opnieuw te
ontdekken dat, zoals de heilige Porfirios zei: “Wanneer wij
Christus liethebben, wordt alles genezen.”
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